
Zoë 

Hallo, ik ben de jongste ezel van de kudde. Ik ben de dochter van 
Cleo, de allerbeste moeder op de wereld. Ik ben op 3 april 2019 
geboren en Cleo heeft heel goed voor me gezorgd, samen met Arno. 
Hij is geen ezel, hij is de ezelman.  
 
Ik lijk heel veel op mijn moeder. Ik ben alleen iets anders gebouwd, omdat 
mijn vader een kleine ezel was. Ik houd van spelen, rennen, knuffelen en 
eten. Net als mijn moeder kan ik heel hard lopen en ik kan ook hoog 
springen. Als ik ren en speel pas dan op voor mijn achterpoten die kunnen 
wel eens plotseling omhoog springen. 

Arno noemt mij de “waak-ezel”, want ik let altijd goed op en ik hoor en zie 
(bijna) alles wat er in onze omgeving gebeurt. Ik hoor de schapen 
aankomen, ik zie mensen in de verte lopen en ik kan heel geduldig stil 
staan om goed te luisteren en te kijken. 

Ik probeer gehoorzaam te zijn, maar dit mislukt wel eens, maar dan ben ik 
gewoon even afgeleid. Ik ben nog jong en ik moet nog veel leren.  
Ik vind wandelen geweldig en loop graag voorop. Soms lopen we op paden 
waar ik nog nooit geweest ben, maar ik denk altijd dat ik wel weet 
waarheen we gaan dus ik loop gewoon door.  
Als ik iets niet vertrouw dan verstop ik me snel achter de volwassen ezels 
en kijk dan wat er gebeurt. 

Ik ben dol op gezelschap en vind het leuk als je een keer met me komt 
wandelen.  O ja, ik lust alles!!! 


